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Hoe vernieuwen we het menselijk.verhaal?

En wat is de rolen het effect van storytelling daarbij?
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De wereld is toe aan vernieuwing. Het oude brok-
kelt af en werkt niet meer. Weerstand, verzet en
frustratie maken zich wereldwijd zichtbaar. Syste-
men, machthebbers, ego-gecentreerd bewustzijn:
ze doen soms meer kwaad dan goed. Wat is dan
wel nodig? En vooral, hoe komen we daar, bij die
grote sprong voorwaarts? In mijn ogen met heel
veel kleine sprongen. Alleen moet je er dan wel
bekendheid aan geven: doorleefde ervaringen
delen en doorgeven, verhalen vertellen en ver-
spreiden. Elkaar vinden en voeden met wat wel
werkt en wat niet. De kracht van storytelling is
ongekend; het haalt de toekomst dichterbij!

Andere wereldkaart

Niemand lijkt het goed in kaart te kunnen brengen. Wellicht
omdat je het nieuwe niet op een oude kaart kunt intekenen.
'Het is geen tijdperk van verandering, maar een verandering
van tijdperk’, las ik ergens. We zijn aan een andere kaart toe
en bewegen richting iets totaal anders. Een samenleving die
gebaseerd is op een hoger bewustzijn en de waarden van het
hart. Voor ons ligt die een blanco pagina, die we hebben in te
kleuren. De vraag is, hoe vinden we de juiste weg?




Op weg gaan

We mogen weer ontdekkingsreizigers worden en op weg gaan.
Kijken waar onze voeten ons brengen. We hoeven het niet te
weten, we hebben slechts moed en een kompas nodig. Moed
geeft ons de kracht om het aan te gaan en een kompas de
oriéntatie. En omdat dit niet iedereen gegeven is, zijn er pio-
niers: zij die gewoon gaan lopen en zo een nieuw pad vormen.
Zij fungeren als kompas voor de rest. Jij bent wellicht één van
die moedige ondernemers die gewoon al begonnen is.

Tussen oud en nieuw

Zo'n pionier die met een fakkel voor de troepen uitloopt. Die
het nieuwe weet, voelt en voor zich ziet en niet stil kan blijven
zitten. Je ddéet het gewoon al! Fantastisch, want we hebben die
nieuwe kaart in te kleuren. Een kaart?! Misschien wordt het wel
iets heel anders en zijn wereldkaarten achterhaald. Dat is het
lastige aan een paradigmaverschuiving: we denken nog in ter-
men van het oude, terwijl het nieuwe zich aan het vormen is.
Het is waarlijk een bijzonder vacuiim.
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Poort naar het achterland

Terwijl de meeste mensen nog op die oude bekende plek le-
ven, zit jij al ergens in dat nieuwe achterland. Voor velen onzicht-
baar; in mijn verbeelding achter een hoge bergklif. Sommigen
vinden zelf de poort door de klif, die smalle doorgang waar
we uiteindelijk massaal doorheen gaan. Anderen moeten we
helpen. Want om daar te komen, moet de massa wel weten
déat er een achterland is en wat je er kunt doen. Jij hebt hem al
gevonden en pakt geinspireerd binnen je vakgebied door. Lo-
gisch, dat is jouw missie. Maar jouw ontdekkingen kunnen ook
inspirerend zijn voor anderen. Laat daarom van je horen!

Delen is inspireren

Immers, hoe meer wegen van 'het nieuwe’ bekend worden, hoe
sneller en moeitelozer mensen op weg gaan. Verhalen brengen
vaart erin: als stapstenen die een pad vormen en plaveien. Ik zie
al zoveel interessante ideeén, visies, vergezichten, doorkijkjes,
ervaringen en ontdekkingen met betrekking tot het nieuwe.
Laten we die inspiratie delen en doorgeven! Als mensen snap-
pen wat er in het achterland te halen is, en iets ze daarin raakt of
aanspreekt, komen ze in beweging. En hoe meer mensen door
de poort komen, hoe fijner het in de wereld wordt.



Eindelijk kan het!

Je persoonlijke verhaal overbrengen is echter niet eenvoudig.
Hoe vaak hebben mensen je niet verkeerd begrepen? Hoe vaak
kreeg je een afwijzende reactie of voelde je een oordeel? Juist
omdat je het anders zag en deed. Dus voel je je nu niet be-
paald geroepen om je verhaal uit te dragen want je hebt geen
zin in herhaling hiervan, toch?! Tenzij je beseft dat de tijd er nu
pas rijp voor is en velen nu wél op je verhaal wachten. Juist nu!
Deep down weet je dat ook: er leeft een soort van urgentie in je
om expressie te geven aan jouw waarheid en passie.

Boven het maaiveld uit

Belichaamde woorden hebben kracht en energie, daar komt
niemand tussen. Daar is geen loze ruimte en krijgt twijfel of
angst geen voet aan de grond. Bovendien deel jij jouw verhaal
omdat het functioneel is. Mensen zoeken een fakkel op hun

pad en wachten op een wegwijzer voor het nieuwe achterland.
Wat ‘men’ ervan vindt doet er niet toe. Waar het om gaat is niet
of die ander er klaar voor is, maar of jij klaar bent om je hoofd
boven het maaiveld uit te steken! Klaar om te wenden?!.....

Je eigen kracht beyrijden

Natuurlijk is het spannend. Je eigen verhaal vinden was soms
een levenslange zoektocht. Uit het gebaande pad van je ouders
stappen en de familiepatronen doorbreken heeft je heel wat
kruim gekost. Eenmaal bij jezelf aanbeland echter, kwamen on-
vermoede krachten vrij. De ruimte van waaruit je nu het werk
doet waarvoor je geboren bent. Ondernemers zijn voor mij de
‘bouwers’ van de toekomst, in de breedste zin van het woord.
Zij zien, durven, ontwikkelen en doen. Zij voelen vrijheid en
hebben de kracht om het nieuwe neer te zetten....Ree!!!

Leave a legacy.

Het is je individuele verantwoordelijkheid om uit te zoeken waar
jij je talenten voor hebt in te zetten. En waarin jouw ziel zich
wil uitdrukken. Daarnaast leven we ook een collectief verhaal:
samen de evolutie van de mensheid vormgeven. Dat sluit naad-
loos op elkaar aan: je talenten dienen een doel. Misschien is dat
ook de urgentie die je voelt. leder heeft een functie van bete-
kenis; met onze persoonlijke ervaringen ontwikkelen we ook de
aarde. We leven en sterven niet alleen voor onszelf. En intuitief
worden we daarbij naar elkaar toe geleid om elkaar te ver-
sterken. Hoe zou het zijn als we als pioniers meer gaan samen-
werken?

leder zijn rol in het geheel

We zijn immers allen een radertje in een groot geheel. En waar
we naartoe bewegen weet niemand. Dat vind ik nou precies
zo fascinerend aan het leven: we hoeven het allemaal ook niet
precies te weten. Wel hebben we elkaar nodig, want ieder heeft
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